Lise Surmont
dichtkunst

Lise Surmont laat zich inspireren door haar zoektocht naar
schoonheid in kunst en natuur. Ze is kunstwetenschapper en
beoefent ook astrologie vanuit een diepe interesse in het
innerlijke landschap en de plaats van de mens in samenhang met
een groter geheel.

Ze houdt ervan te observeren en in haar schrijven geeft ze
aandacht aan universele thema's zoals rouw en verlies, liefde en
verlangen, die ons allemaal verbinden. Met haar gedichten schept
ze heldere beeldverhalen. Zintuigelijk en tactiel als stillevens.

Eerder publiceerde ze bijdragen binnen de uitgaven van Reveil en
in het fotoboek Goodnight van Femke Den Hollander.
Momenteel werkt ze aan de uitgave van haar eigen poéziebundel
met de steun van Stad Roeselare die haar de titel van Cultureel
Ambassadeur (2023-2024) toekende.

Gedicht

Lente feest

ze struikelt net niet

haar voeten viugger en viugger
in de aanloop naar het midden
van het plein

dorpelingen in alle tinten wit
geviucht van onder de doopvont
een veld mensen

rond het kloppende hart van

de oudste, dikste boom

mijn ogen volgen alleen haar
lenige vallen

in het lange gras

onder de takken van de treurwilg
die haar nooit raken

niet op een zondag
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